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CONVOCATIE MSC         jaargang 56             nr. 3    
                            1 februari 2026          

 

   

        

      

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter:          Julia Schmidt     Website:    www.maastrichtseskiclub.nl 

Secretaris:               Elle Daemen     

Penningmeester:     Annemie Bruls        Bankrek.:  NL58 INGB 0002 5226 25       

                                     t.n.v. Maastrichtse Ski Club 

 

 

Trainingsagenda: 

 

>> woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht: 

      -  conditietraining  

      -  hardlooptraining 

      -  Nordic Walking  

   

>>  dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne 

      -  conditietraining  

      -  Nordic Walking  

   

 >>  zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne. 

 >>  ook op zondagochtend: hardlooptraining.        

      Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,  

        gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.    

 

             

               

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan trainingen   

en andere activiteiten van de 

     Maastrichtse Ski Club            

is voor eigen risico. 

     5 januari 2026 

 

 

  MSC-Nieuwjaarsborrel  

http://www.maastrichtseskiclub.nl/
mailto:gerardhermkens@home.nl
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     INHOUDSOPGAVE 

 

 

                

          

          

          

   

  

   Tekst:  Foto’s :   

      
   

   

   1  Trainingsagenda       

   
                                         

   2  Inhoudsopgave       

   
         

   3  Voorwoord   Elle Daemen     

            

   4  Clubagenda       

   
     

 
   

   5  Varia Helpoort-De Vief Köp  7 november   Elle Daemen Betty Heinen   

         Ans Hondelink   

            

   7  Wandelingen Cadier en Keer 9 november  Elle Daemen Gerrie Boersma   

   
     

 Ans Hondelink   
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Eindejaarwandelingen Eijsden  14 december   Julia Schmidt Ans Hondelink 
     

  
 Leo Schmitz 

      
  

    

   9  Jubilarissen 2026   
 

   

   
 

  
  

    

       10   Pieke van de Ven       Jamboree  Elle Daemen  Pieke v d Ven  

            

   11-14  Nieuwjaarsborrel 5 januari   Julia Schmidt Betty Heinen   

   
 

  
  Elle Daemen     
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   VASTELAOVENDSSNUUTSKE         

 

  Intro:        De zuus ze hei…  de zuus ze dao… 

                  de zuus ze hei dao… drei daog laank… 

Refrein:      Vastelaovendssnuutske, 
                   Sjravelkoont, lekker mojl, de bis euveral !        
                   Vastelaovendssnuutske,  
                   Wie e pleetsje zuuste oet mèt carneval 

                   Straolend wie e steerke! 

                    E gediech, dien geziech, diech betouvers miech! 
                    Puun miech op de wang, wie ’t leedsje vaan Lerang,  
                    zuug de geis in diene lach, mèt dien kleureprach 

                    Pruukske op de kop, mèt e huteke sjoen drop 

                    Vastelaovendssnuutske, biste vaan Mestreech?  

 

Couplèt:     Get kleure op d’n wange’, de bis ’n sjèlderij 

                   ’n sjerp, roeje palto, mèt fraanjele debij 

                   De snuutske sjiek gesjmink, um te hole door ‘ne rink   

                   De bis ’t hielemaol!  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWOORD 

 
De start van 2026 had twee gezichten: een gezellige nieuwjaarsborrel en een zieke voorzitter Julia. 

De borrel lachte ons toe en gelukkig maakt Julia het ook weer beter en is ze op weg naar goed herstel. 

Wat Julia ons wilde vertellen bij de jaarwisseling waren natuurlijk geen onbekende thema’s, maar de impact 

ervan voor MSC werd door haar op originele en toepasselijke wijze over het voetlicht gebracht. En zonder  

AI-hulp, zo recht uit haar hart. De tekst vind je terug in deze convocatie.  

 

Bij de publicatie van dit convocaat zijn er ook in februari twee gezichten: een sportief en gezellig: de  

MSC-langlaufreis en een onvervalste feestbom: uzze Vastelaovend. Voor de reizigers een Ski Heil en  

Hals- und Beinbruch en voor allen: goejt uuch dedoor! 

 

De leden die hun “pekskes” al uit de kast hebben gehaald, kunnen nog even het vastelaovendsleedsje 2026 

repeteren met onderstaande tekst. En alle “vastelaovendssnuutskes” zijn natuurlijk welkom bij het 

“hieringe biete” op vastelaovendsgoonsdag, 18 fibberwarie” in Sportcafé Jekerdal aansluitend 

aan de training. 

 
En als het dagelijkse protocol weer is teruggekeerd, kijken we uit naar het weer goed gevulde clubprogramma.   

Voor de organisatoren is een goede opkomst altijd de beste beloning, zowel voor de trainers, het Varia-team,  

de wandelleiders als het bestuur. Dus: veer zien us!! 

 

Vastelaovend same!    Elle   

                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vastelaovendssnuutske  

Wies Daemen 
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CLUBAGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

   januari 31-1/7-2  za-za langlaufreis Wildermieming 

      

   februari 6  vrijdag Varia-middag 

  17  dinsdag Carnavalsdinsdag - trainingen gaan door 

  18  woensdag hieringe biete - Sportcafé 

      

   maart 1  zondag wandelingen 

   6  vrijdag Varia-middag 

  19  donderdag lente-etentje 

      

   april 9  donderdag bestuursvergadering 

  .13  zo-ma wandelweekend 

      

   mei 2  zaterdag Merci-Moment 

  8  vrijdag Varia-middag 

  31  zondag wandelingen 

      

   juni 4  donderdag bestuursvergadering 

  5  vrijdag Varia-middag 

  28  zondag wandelingen 

      

   juli 16  donderdag bestuursvergadering 

      

   augustus 14  vrijdag Algemene Ledenvergadering 

  23  zondag seizoenopening 

      

               
september 

4  vrijdag Varia-middag 

  10  donderdag bestuursvergadering 

      

   oktober 2  vrijdag Varia-middag 

  15  donderdag bestuursvergadering 

      

   november 6  vrijdag Varia-middag 

      

   december 13  zondag eindejaarswandeling 
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Varia-middag 7 november 2025      HELPOORT en RONDEEL “DE VIEF KÖP’’    
                                                                               Foto’s: Betty Heinen, Ans Hondelink, Hans Kortlandt      Tekst: Elle Daemen     

Aan de uitnodiging voor deze Varia-middag met een bezoek aan het vestingmuseum van de Stichting Maastricht Vestingstad in 
de Helpoort en een kennismaking met het recent gerestaureerde rondeel “De Vief Köp” gaven 32 MSC-leden gehoor. 

 
Op deze zonnige vrijdagmiddag ontmoetten zij elkaar bij de 
oudste stadspoort van Nederland: de Helpoort, stammend uit 
1229. Twee gidsen vertelden in het kleine en onlangs gedeeltelijk 
gerestaureerde museum in de Helpoort kort de vestigings-
geschiedenis van Maastricht vanaf de Romeinen tot nu. Uit de 
lange historie zijn nog elementen uit verschillende periodes over. 
Aansluitend was er een korte uitleg tijdens een rondleiding langs 
de zuidelijke vestingmuren.  

 

 
Daarna namen de gidsen de bezoekers mee naar een speciaal stukje 
Maastricht waar veel eeuwen vestinggeschiedenis samenkomen.   
Startpunt was de Helpoort als onderdeel van de eerste stadsomwalling van 
de 13e eeuw. Via het Faliezusterspark ging de route naar de Sint Pieterstraat 
waaraan ook nog een deel van de eerste omwalling uit de 13e eeuw grenst.   

 

 

 

 

 

 

 

Het Jekerkwartier is bekend om zijn lokale winkels zoals kunstgalerijen, modezaken en conceptstores. De straat heeft een mix 
van oude en nieuwe architectuur en was vroeger de toegangsweg tot de stad via de Sint-Pieterspoort, een middeleeuwse 
stadspoort aan het einde van de straat, die in 1869 gesloopt werd.   

Na het nemen van een kijkje bij de Leeuwenmolen 
uit 1500 (onder het molenpoortje door aan de Sint 
Pieterstraat 29) - ook wel de Molen van Clemens 
genoemd – werd genoten van het in prachtige 
herfstkleuren getooide park aan de Jeker.  

Daar werd koers gezet naar de tweede omwalling 
uit de 15e eeuw en de neogotische pseudo-
stadspoort Poort Waerachtig (uit 1888 - naar een 
ontwerp van Pierre Cuypers en Victor de Stuers) en 
als sluitstuk het onneembare rondeel “De Vief 
Köp”.  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pieterspoort_(Maastricht)
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Het bezoek aan het interieur van het 
rondeel was indrukwekkend. De 
gidsen gaven uitleg over het 
ontstaan van de recente schade, het 
herstel, het functioneren van het 
rondeel en het ontstaan van de 
naamgeving “De Vief Köp”.   
 
Het oorspronkelijk naamloze 
rondeel heeft vele namen gekend, 
maar pas sinds het eind van de 19e 
eeuw is de huidige naam gangbaar 
en verwijst naar de afgehakte 
hoofden van de vijf hoofd-
verdachten van het mislukte 
verraad van Maastricht die hier op 6 
juni 1638 op een staak ten toon 
werden gesteld.    

 

 

 
Een mooi sluitstuk van een boeiende excursie. Als slot werd aangeschoven op het terras van D’n Hiemel voor de welverdiende 
“koffie mèt vlaoj”. 
 
Dank aan het MSC Varia-team!!      
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            Wandelingen rond Cadier en Keer – zondag, 9 november 2025  

          Foto’s: Ans Hondelink en Gerrie Boersma, Tekst: Elle Daemen  

Deze zondag was het stralend wandelweer. De parkeerplaats van golfbaan Het Rijk van Margraten was bij aankomst 
rond 13 u.  reeds goed bezet maar de MSC-voitures vonden toch snel een plekje.  Er vormden zich 3 wandelgroepjes: 
samen met Julia ging een vijftal wandelaars op pad en de groepen van Corrie en Harrie telden elk acht deelnemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iedereen genoot van de prachtige herfstkleuren, de aangename temperatuur, ons Limburgs vijf-sterren-landschap en 
de “kompenij”. Rond vijf uur was iedereen voldaan terug in Cadier en Keer.  Lenie Fey reed even naar de Bergerstraat 
om Willy op te halen zodat hij kon aanschuiven bij het hapje en het drankje.   
Bij het restaurant van de golfbaan wachtte een prima etentje. Iedereen was vol lof voor de vriendelijke bediening die 
erin slaagde om naast het bedienen van een andere groep van 80 gasten ook ons te voorzien van goed verzorgde 
gerechten. Als compensatie voor de wat langere wachttijd werd op een smakelijk hapje getrakteerd.  

Dank aan ons team van wandelleiders Harrie, Corrie, Julia, Elly en Paul voor het uitzoeken en voorlopen van de routes 

en hun fijne begeleiding onderweg! 
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   Eindejaarswandelingen rond Eijsden – 14 december 2025. 

     Foto’s: Ans Hondelink en Leo Schmitz. Tekst: Julia Schmidt. 

 

Geheel tegen de verwachtingen en voorspellingen in bleek het een zonovergoten dag te worden. Wij startten bij de 
parkeerplaats pal aan de Maas vlak bij het gerenoveerde Portofino. Een geweldige opkomst voor: kort- langer- 
langst, lijkt wel morse seinen!! 

Na een korte introductie van de plannen zochten wij de Eijsder Beemden af op zoek naar de Maas. Snel gevonden, 
kan eigenlijke niet missen op die locatie. Hoewel er overal water blijkt te zijn waarvan het niet altijd duidelijk is of 
het de Maas is of een oud grindgat. Wij vonden dat snel uit, de Maas stroomt!! 

Aan de overzijde de silhouetten van de sluis bij 
Ternaaien met in het verlengde de bomenrij 
met fors bescheten kale bomen.  
Onze Aalscholvers weten daar wel raad mee, 
kan een stukadoor nog wat van leren.  

 
Onderweg Bever activiteit: ongelooflijk wat zij met hun kaken en gebit aan een meters dikke en argeloze wilg weten 
toe te brengen; we blijven ons verwonderen.      

Een mooie ronde waarna een koffietje toch wel wenselijk bleek. Portofino heeft heel goede.  

 

 

 

 

 

 

Na een gezellige pauze op naar OYS, onze nieuwe aanwinst in Oost-Maarland/Eijsden. Het voormalig kasteel Oost 
waar eertijds een kunstenaarscollectief huisde, blijkt de afgelopen tijd rigoureus opgeknapt te zijn. Een wandeling 
door het kasteelpark, vrij toegankelijk, was het slotstuk van onze wandeling. 
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Op naar onze laatste pleisterplaats waar we hartelijk ontvangen werden en de “anderen” ook al deels aanwezig 
waren. De maaltijd smaakte uitstekend en de complimenten voor de wandelleiders allemaal positief. 

JS 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

J U B I L A R I S S E N    2 0 2 6 

In 2026 mogen we een zestal jubilarissen tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag, 14 augustus 
in het zonnetje zetten: 

           GOUDEN JUBILARIS            met 50 MSC-jaren      Irma Mulders – Braken   

           ROBIJNEN JUBILARISSEN  met 40 MSC-jaren      Frans Beckers 

                        Elfriede Kulmer 

                        Harrie Sangers 

           Marcel van de Ven      

            ZILVEREN JUBILARIS          met 25 MSC-jaren     Guus Queisen  

      EEN FEESTELIJKE HAPPENING OM NAAR UIT TE KIJKEN!! 
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Een droom wordt werkelijkheid voor  Pieke van de Ven: 

deelname aan de  Scouts Wereldjamboree  – zomer 2027 – in Gdansk (Polen). 

 
Pieke is ruim 10 jaar aspirant lid van MSC. Was hij vroeger vaak bij Varia-middagen en wandelingen present,  
nu hij veertien jaar is, wordt zijn aandacht verdeeld over veel sportieve en muzikale interesses en scouting-
activiteiten. Maar de band met MSC houdt hij graag in ere.  
 
Pieke is in de wolken dat hij een van max. 1080 jeugddeelnemers mag zijn voor het vierjaarlijkse mondiale 
topevenement voor iedere scout.  Om de eigen bijdrage van € 3.999,- te kunnen financieren, zijn er diverse acties 
bedacht om dit bedrag bij elkaar te sprokkelen.  
Zo organiseerde hij in oktober een verkoopactie van zelf geknoopte sleutelhangers en vetbollen.  

 
In december bood Bomma Kiek zelfgebakken nieuwjaarswafels aan. Pieke was dankbaar voor de sponsoring door de 
MSC-leden bij beide acties. Ongetwijfeld zal het niet bij deze twee blijven, want er is nog best een gat in de begroting 
te vullen. Succes ermee Pieke! 
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Enige informatie over World Scout Jamborees:  

 

De Wereldjamboree (World Scout Jamboree) is een grote bijeenkomst van scouts  

in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar uit landen verspreid over de gehele wereld.  

De Wereldjamboree wordt iedere vier jaar in een ander land gehouden. De eerste 

Wereldjamboree werd in 1920 gehouden in Londen. De Wereldjamboree werd tweemaal in 

Nederland gehouden, in 1937 in Vogelenzang/Bloemendaal en in 1995 

in Biddinghuizen /Dronten. 

 

Tot 2019 was de grootste jamboree gehouden in 2011; meer dan 40.000 scouts namen deel aan deze jamboree in 
Rinkaby, in Zweden. Zij werden vergezeld door honderdduizenden scouts die een dag kwamen kijken op het kamp. 
Dit record werd verbroken in 2019 toen er 47.000 scouts kwamen naar de jamboree in Noord-Amerika. 
Hieronder een foto van het Nederlands contingent van de WSJ2023 in Korea. Dit contingent bestond uit 1260 
jeugddeelnemers, 140 troepstafleden, 593 IST’ers (International Service Team) en 20 CMT-leden (Contingent 
Management Team).  Dit was het grootste Nederlandse contingent ooit. 

Contingentskamp 2023 Ommen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scouting
https://nl.wikipedia.org/wiki/1920
https://nl.wikipedia.org/wiki/Londen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelenzang_(Bloemendaal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1995
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biddinghuizen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rinkaby
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
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 NIEUWJAARSBORREL    5 JANUARI 2026       Foto’s: Betty Heinen 

                Welkomtekst: Julia Schmidt    Verslag: Elle Daemen 

Het was een winterse middag. In de wijken lag er nog een pak sneeuw en ijs in de straten, maar de grotere wegen 
waren gelukkig goed begaanbaar.  Ondanks deze weersomstandigheden, die diverse leden ervan deden afzien om 
een rit naar het Jekerdal te wagen, vonden 39 MSC-leden hun weg naar het Sportcafé.   

Jammer genoeg moest voorzitter Julia Schmidt tot haar verdriet verstek laten gaan door een zware longontsteking. 
De door haar tijdig voorbereide welkomtekst werd daarom verwoord door Elle.  
 
Het was een gezellig samenzijn van een mix van deelnemers aan de verschillende sportieve en sociale club-
activiteiten, vandaag verenigd bij een feestelijke borrel met het gebruikelijke hapjesbuffet van het vaste 
“verwenteam”: Gerrie, Ine, Fia en Kiek. Deze dames verdienden een hartelijk chapeau voor hun creaties,  
zorgvuldig ingekocht maar ook ruimschoots “home made”! 
 

 
De bar werd spontaan gerund door “vrijwilligster” Miranda Thijssen, die met assistentie van Ine, alle dorstigen 
vakkundig wist te laven.  
 
En aan stof tot spreken was er ook bij dit rendez-vous geen gebrek. Al deze samenspraakjes zorgden voor een 
sfeervol geroezemoes rondom de kerstboom.  
 
Bettty Heinen zorgde weer voor een mooie fotoreportage, waarvan hier enkele voorbeelden, evenals te tekst van de 
overpeinzingen van Julia wat deze jaarwisseling voor MSC inhoudt.  
 
Het bestuur is dankbaar voor de grote opkomst en de fijne sfeer van de nieuwjaarsborrel. Natuurlijk werden de 
leden gemist die door hun baan niet present konden zijn, in het buitenland verbleven, ziek zijn of door de gladde 
wegen moesten afhaken. Die tellen we graag bij deze trouwe aanhang erbij.  
 
Mede namens Julia en Annemie,  Elle  
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Nieuwjaar 2026    -      door Julia Schmidt           

 

Jullie voorvrouw is even niet paraat. Zij is geveld door vieze beesten en daardoor niet in staat 
haar nieuwjaarstaak uit te voeren. Gelukkig gaat Elle dit van mij overnemen waarvoor ik haar 
uiteraard zeer dankbaar ben. 
Welnu de tekst die ik had voorbereid mag je nu via haar mond vernemen. 

 
Daar staan we dan weer net over de scheiding van twee jaren. Vooraf twee overwegingen die mij bezighielden bij 
het opstellen van dit welkomstwoordje, zoals Elle dat altijd zo keurig in de uitnodiging opneemt. 
 
Ten eerste: 
Tegenwoordig is het mogelijk je “stukken” door AI en dat soort zoekmachines te laten schrijven. Omdat ik eigenlijk 
niet weet hoe dat moet en er misschien ook wel een gezond wantrouwen tegen heb, ben ik daar niet aan begonnen, 
dus alles is echt door mij zelf bedacht en opgeschreven. Wat het anders was geworden weet ik dus niet misschien 
gaat het er ooit van komen; ik hou jullie op de hoogte. 
 
Ten tweede:  
Als wij er geen aandacht aan zouden schenken voltrok zich de overgang van jaar na jaar zonder dat we er erg in 
zouden hebben. Je hoeft nergens overheen te springen, onderdoor te kruipen, je beurs voor te trekken, de deur uit 
te gaan. Gewoon doorgaan met ademhalen en ineens is er een nieuw jaar. Uiteraard hebben wij mensen dat ook zelf 
bedacht, de dieren en plantenwereld waar wij deel van uit maken doen daar niet aan. Zij oriënteren zich op het licht, 
de warmte, het voedselaanbod om door te kunnen gaan met leven. Waarom willen wij dat dan wel? Omdat wij 
ingewikkeld in elkaar zitten en ons steeds oriënteren op grond van wat is geweest en dan moet je terugkijken in de 
tijd en dat doen we op de overgang van het ene naar het andere jaar. Soms met heel veel kabaal, maar ook door te 
overdenken wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat we hopen /wensen voor de toekomst. En daar wilde ik even 
bij stilstaan om straks in gezamenlijkheid ons nieuwe jaar in te luiden. Terugblik heet dat ook wel!! 
 
Dan nu: 

 

 
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door het 55-jarig jubileum dat wij in juni vierden. Voor ons als bestuur altijd weer 
een klus waar wij met enige spanning, - wordt het wat? vinden ze het gezellig? -  mee bezig zijn en naar uitkijken. Het 
was een succes op de mooie buitenplaats Aerwinkel. Waar jullie vooral in het voorjaar nog eens naar toe moeten 
gaan om de prachtige rododendrons en het park opnieuw te beleven. 
 
De trainingen, de Varia’s, de wandelingen, de seizoenopening, het weekend, de gezellige etentjes en alles wat we in 
zo’n jaar doen, verliep goed. 
Ook weten we elkaar goed te vinden als er gependeld moet worden; dat gaat merendeels spontaan, fijn. 
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Als bestuur zitten we gemiddeld zo’n 6 keer per jaar bijeen en babbelen dan over alles wat de club bezighoudt. 
 
Hoewel dat tot nu toe eigenlijk niet aan de orde was, zijn we afgelopen keren toch dieper in ons financiële bestel 
gedoken. Het blijkt dat, wat iedereen waarschijnlijk wel in z’n eigen beurs heeft gevoeld, door inflatie en oplopende 
kosten ons kapitaal sterk geslonken is. 
 
Daar moeten we wat mee, besloten we tijdens een van de laatste vergaderingen. Om jullie niet te overvallen laten 
we dus nu al weten dat de contributie verhoogd zal gaan worden. Vanaf 2015 is er een inflatiestijging van zo’n 36% 
geweest terwijl er tot nu toe geen contributiewijziging was. 
Het blijft binnen de perken beloven we; tijdens de ALV horen jullie daar meer over. 
 
Wat ook gebeurde in 2025; Ton Martin is ons ontvallen en ook de echtgenote van Harrie Sangers is recent overleden. 
Altijd weer momenten om stil te staan bij de personen, maar ook wat we met elkaar hebben en hoe kostbaar dat is. 
 
De samenwerkingsafspraken die we o.a. hebben met het sportcomplex Jekerdal en onze studententak, blijken hecht 
en geven naar de toekomst toe een zeer stabiel beeld. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het enthousiasme en de inzet van onze vrijwilligerspoule is ieder jaar weer hartverwarmend en kan rekenen op veel 
waardering van de overige leden. 
 
Een oproep aan hen die ideeën hebben om MSC nog meer plezier te laten beleven, kan natuurlijk op zo’n moment 
als de nieuwjaarsreceptie niet ontbreken, dus laat van je horen.  
 
De onrust in de wereld, zoals ik die verleden jaar ook benoemde, blijkt nog lang niet bedaard. Ons antwoord daarop 
kan zijn binnen MSC met evenveel enthousiasme door te gaan met de ontspanning die we daar vinden en elkaar 
steeds weer te ontmoeten en dat wat wij in de afgelopen 55 jaar met elkaar opbouwden door te blijven zetten.  
Dank voor ieders inzet. 
 
Namens Elle en Annemie 
wens ik jullie dat allemaal 
toe.  
 
Evenals een gezond en 
sportief jaar.   
 
Een toost op 2026. 
 
JS 2026 
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En terwijl binnen in het Sportcafé een gezellig samenzijn voortkabbelde, opende zich op deze vigiliedag van het 
hoogfeest van Driekoningen ook in het Jekerdal de hemel. Niet om het luchtruim te vullen met een legerschaar van 
hemelse geesten maar met een leger witte wolken, waaruit vrolijk de dansende vlokjes naar beneden dwarrelden.  
Een witte Kerst was een utopie gebleken maar nu kon de witte deken zich zacht over het landschap ontfermen. 

Nu het weer buiten de kerstsfeer weer terugbracht, leverde dit binnen onder de 
mooi versierde kerstboom de vraag op of de wijzen uit het Oosten goed op koers 
lagen bij het volgen van de driedimensionale ster van Bethlehem.  
Dit was echter zeer de vraag.  Er bestond een flauw vermoeden dat zij door de 
“Mestreechter Staar” aangetrokken werden de nieuwe koning in onze contreien 
te zoeken.  
Julia spotte de drie magiërs Caspar, Balthazar en Melchior in Margraten.  
Ze waren prima aangepast aan de actuele weerssituatie en trokken voorzien 
van langlauflatten, poles en rugzakken door ons heuvelland. 
Fijn dat Julia het tafereel voor ons wist vast te leggen!  
 


